
Mogen wij niet droevig zijn hem
te hebben verloren,

Mogen wij echter dankbaar zijn
hem te hebben gekend.

Sint-Augustinus

De heer

Carlos Moens
echtgenoot van mevrouw Eveline Staessens

Hij werd geboren te Aalst op 2 augustus 1944
en is er zachtjes ingeslapen op 13 november 2023,

gesterkt door het sacrament van de zieken. 

Dit melden u met diepe droefheid:

Eveline Staessens                                                                                                                                zijn echtgenote
   
Cathérine en Koenraad Moens  - De Tobel
     Miro 
Liesbeth en Jurgen Moens  - Spaenhoven
     Maxime
     Louis
     Thibaut                                                                                                                   zijn kinderen en kleinkinderen

Wilfried Praet (†)                                                                                    zijn pleegzoon die dezelfde passie deelde

Zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

De families Moens, Staessens, De Smet en De Keukelaere.

Speciale dank aan het verplegend personeel van de palliatieve eenheid "Charon".

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, 
heeft plaats in de parochiale kerk van O.L.Vrouw van Bijstand te Aalst,

op woensdag 22 november 2023 om 10.00 uur,
gevolgd door de bijzetting in de grafkelder op de begraafplaats van Aalst.
   Samenkomst en begroeting in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

U kan een laatste groet brengen aan Carlos in het rouwcentrum Kris Janseghers,
Rijgerstraat 46 te Moorsel, op dinsdag 21 november van 17.00 tot 18.30 uur.

Rouwadressen:
Kloosterstraat 33, 9170 Meerdonk

Molenstraat 37, 9450 Denderhoutem
online condoleren : www.janseghers.be

                                                            Rouwcentrum Kris Janseghers Rijgerstraat 46 Moorsel 053 70 47 17 rouwcentrum@janseghers.be

†


