
Jouw sterven kunnen we niet aanvaarden,

maar jouw leven willen we opnemen in ons leven,

als een zaad gezaaid in ons, om vrucht te dragen.

Zonder jou was ons leven armer geweest.

Mevrouw

Elisa Thoen
weduwe van de heer Maurits Buyle

Zij werd geboren in Wieze op 21 mei 1934
en is overleden in het OLV-ziekenhuis in Aalst

op 11 januari 2024.

Wij nodigen u uit om samen afscheid te nemen tijdens de uitvaartliturgie

in Stevenkapel, Herbergstraat te Moorsel, 

op DONDERDAG 18 januari 2024 om 10.00 uur,

gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats van Moorsel.

Samenkomst in de kapel.

Dit melden u met diepe droefheid:

Danny en Josée Van de Velde  - Buyle

Etienne en Marleen Buyle  - Schuddinck

Eddy en Peggy Buyle  - Van der Poten  haar kinderen

Sofie Van de Velde

      Lilli en Lena

Liesbet en Bart Van de Velde  - Minne

      Leon, Floor en Felien

Sarah en Viktor Buyle  - D’Haese

Hannelore en Wout Buyle  - Schockaert

Yentl Buyle haar klein- en achterkleinkinderen

Petrus (†) en Maria Thoen  - Uyttersprot
      kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Marcel (†) en Christine (†) Uyttersprot  - Thoen
      kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Jozef (†) en Anna (†) Van Den Bossche  - Buyle
      kinderen, klein- en achterkleinkinderen haar schoonzus, neven en nichten

De families Thoen, Buyle, Dierickx en Cassiman.

Bijzondere dank aan de thuisverpleegkundigen van Faluintjeszorg.

U kan een laatste groet brengen aan Elisa in het rouwcentrum Kris Janseghers, 
Rijgerstraat 46 te Moorsel, op woensdag van 17.00 tot 18.30 uur.

online condoleren: www.janseghers.be 

Rouwcentrum Kris Janseghers, Rijgerstraat 46 te 9310 Moorsel.   Tel: 053 70 47 17     rouwcentrum@janseghers.be


